
Wij, Prins Piet Culina, 43e  prins der Muggezifters,  

Oudste  telg uit ’t grootvorstelijk geslacht ‘Pijnenburg’, Gardist der 

Keuken Pius-tieners, Opper Prins van zijn 4 prinsesjes Daniëlle, Floor, 

Sophie en Pleun, Oud B-C-B-’er, Actief H-S-W-’er, Pro-vijfer enz. enz. 

enz.

Proclameren: 

Ten Urste:  

Dè Pro5 mee carnaval op het twidde plan stoat. Want ut maokt 

nie uit. Ne rooie, ne  grune of unne geel-blauwe, mee carnaval 

is iedereen ne gouwe. 

Ten Twidde: 

Dè ut kookpunt in de zorg onderhand wel bereikt is. 

Ten Derde:  

Dè deze Piet niet denkt in zwart of wit, in Blaal blèft toch alles 

blauw en wit. 

Ten vierde:  

Dè de ouwe naom “ ’t Spant Er” ôk goed past op de nieuwe 

sporthal. 

Ten vijfde:  

Dè wa ge van ver hoalt is lekker, mèr weegt nie op tegen nun 

erpel hier van dun ekker. 

Ten zesde:  

Dè ge kunt koken wa ge wilt, mee carnaval ben ik uit bild.  

 



 

Ten zevende 

Dè wij  verwachten dè Boy Swachten mee carnaval wél in Blaal 
zal overnachten. 
 

Ten achtste:  
Dè ge vur un pilske groot of klein, ôk mee carnaval 18 jaor moet 
zijn. 

 
Ten Negende:  
 

Dè Den Herd naor de Mèrt ut recept kan zèn tegen de 
winkelleegstand op de Posthof. 
 

Ten Tiende:  
 

Dè ge mee carnaval bèter uitgekôkt dan aongebrand kunt zèn. 
 
Ten Ellufde, en dè we carnaval gaon vieren onder het motto: 
 

 

Met deze Keukenprins aan 
het roer, vieren wij carnaval 
met burger, buitenlui en 
boer. 


