
Wij, Stanislaus XV, 41e prins der Muggezifters, Graaf van de grafische 

afwerkers, Beschermheer van de Hoeksteensporters, Koning der 

kaartspelers, Toeverlaat van alle klein jong, Idool van zijn vier 

prinsessen Hedi, Britt, Sterre en Fé enz. enz. enz.

Proclameren: 

 

Ten Urste: Dè wij carnaval netjes Afwerken. 

Ten Twidde: Dè we gezien mijn voorkeur voor frikadellen er dees jaar 

een VET carnaval van maken. 

Ten Derde: Ok al bezien wij carnaval vanuit de hoogte, we staan 

midden in het carnavalsplezier 

Ten vierde: Carnaval is een feest mèr ge moet zelf de slingers 

ophangen. 

Ten vijfde: Vanuit het twaalfde van Bladella word ik dees jaor leider 

van het Elfde van de Muggen. 

Ten zesde: Dè de crisis overal mag toeslaan, behalve in onze beleving 

van Carnaval. 

Ten zevende: Carnaval is nets als kaarten, je doet het nooit alleen 

Ten achtste: Carnaval vier ik als DJ Johny D, op volle toeren. 
 
Ten Negende: Dè we dees daog overeind moeten blêve, we hebben 
al genoeg te stellen mee de Grieken. 
 
Ten Tiende: Dè de sjoes ok mee carnaval môge smaoken. 
 
Ten Ellufde, en dè we carnaval gaon vieren onder het motto: 
 

VÔrt doen, want ut is zo Woensdaggemerrege. 


