
Wij, Prins Maestro Aloysio ,  46e Prins der Muggezifters,  

 

Mister van bijzondere kinderen, supersub van het tiende, deeg van de 

koekwauze, Bult onder de Bultjes, ridder van de pleisterplèkkers, wiek van de 

molen, spelmoaker van véule speulen, smeerolie van de Acht, hoeder van ons 

Helga, Eline en Kevin………enz. enz. enz.

Proclameren: 

Ten Urste: 

 Dè mee un Bult in de vurhoede van de Muggezifters, niemand buitenspel 

zal worre gezet. 

 

Ten Twidde: 

 Dè carnaval betekent: Gegarandeerd lol,  

want un bietje Koekwaus zit in ons allemol.  

 

Ten Derde:  

 Wocht nie op n’un goeie dag, mèr maokt er soamme inne. 

 

Ten vierde:  

 Dè ge oew mee mèn als vurganger, ginne bult zult vallen. 

 

Ten vijfde:  

 Deze quizmaster zurgt vur nieuw elan dus maoke wij er op 

carnavalsmaandag  een schon spelleke van. 

 

Ten zesde:  
 



 Nou effe ginne facebook of twitter on,  sluit  mèr in de polonaise oan. 

 

Ten zevende 

 Mee carnaval bepaal ik de koers, doe mee en spring in mun wiel. 

 

Ten achtste:  
 

 Dè zonder vrijwilligers de geminschap nie kan bestaon.  
‘K-zo zegge: Meld oew eigen aon! 
 
 

Ten Negende:  
 

 

 Hier of op de mert, de altè goeie sfeer in Den Herd is vur ons ut miste 
wert. 

 
 
Ten Tiende:  
 

 Dè ge moet geniete mee volle teuge en ge dees carnaval nog lang meut 

heuge. 

 

Ten Ellufde, en dè we carnaval gaon vieren onder het motto: 

 
 

Als ge in ut lève un bietje meer gèft dan 

nèmt,  

waait er altè unne positieve Blaalse wend. 


