
Wij, Prins Johan 11.0,  48e prins der Muggezifters,  

 

…verzorger van zorgbehoevenden, coach en trainert bij Bladella, slot 

op de deur van het vierde, de grootste der Barbiertjes, niet zo lang 

binnen de Biezen, gangmaker bij ‘t Jeugdkamp, hoeder van ons Loes, 

Zoë en Seff………enz. enz. enz. …

Proclameren: 

 

Ten Urste: 

Mee men vurrop in dun optocht hi dun optocht sowieso al meer 

lengte. 

 

Ten Twidde: 

Dè ut nog lang is tot Carnaval, mer dan duurt de vurpret ok langer. 

 

Ten Derde:  

Dè mee nun Barbier bij de Muggen, we verzekerd zèn van un 

geweldige carnaval in Blaal. 

 

Ten vierde:  

Hoop ik mee Carnaval de derde helft ook mee ‘t 4e te vieren. 

 

Ten vijfde:  

Dè we dees joar van de kortste Prins nor de langste gaan. 



 

Ten zesde:  

Dè ik zörg droag vur een fantastische carnaval vur iedereen in Blaal.  

 

Ten zevende: 

Dè ik dees joar als coach van de Muggenzifters de scepter zwaai… 

 

Ten achtste:  
 
Dè Carnaval 11.0  hul Blaal weer op de been zal brengen. 
 
 
Ten Negende:  
 

Mee mèn dees doag als vurganger, ziede al van wèd wor het te doen 
is. 
 
 
Ten Tiende:  
 
Dees Carnaval goan we knallen, anders kunde bèter oew Biezen 
pakken. 
 
 
Ten Ellufde, en dè we carnaval gaon vieren onder het motto: 

 
 

Carnaval in Den Herd of in de tent, zorg dè ge erbij bent! 

 


