
Wij, John Poes d'n Twidde,  

 
Prins der Muggezifters, Baron van de Haecken, Trouw dienaar van Koning 

Soccer, Beschermheer van de Egyptische Poort, Regelaar van 

communicatiemiddelen, Toevlucht en steunpilaar van mijn vrouw 

Luciënne en zonen Dave en Roy, enz enz, 

 

Proclameren: 

 

ten urste: dat we mee de carnaval poeslief zijn voor elkaar 

 

ten twidde: de ik mee de carnaval geen gemauw wil hurre of het moet 

zen 'Poessie Mauw' 

 

ten derde: du ut gras bij de buren nie gruner is mer geel/zwart 

 

ten vierde: dat de Doolland wel een erg zwaar Prinselijk karakter krijgt 

met deze zoveelste Prins uit hun gelederen 

 

ten vijfde: dat we mee dess dagen zeker niet de kat uit de boom zullen 

kijken 

 

ten zesde: dat we op onze krogentocht, op weg naar de Ambiani, in de 

Gauwigheid noch de kat de 'Bel" aan binden 

 

ten zeuvende: dat ge na de carnaval nog zeker un jaar mee ne kater 

blijft zitten 

 

ten achtste: dat het 100-jarige Bladella geen bank krijgt maar een 

voetbalboulevard 

 

ten negende: en zeker ook een fietstunnel 

 

ten tiende: dat het carillon mee de carnaval alleen mer Ugge, ugge, ut 

stikt hier van de muggen""mag speule 

 



ten elfde;  

 

dat we carnaval gaan vieren onder het motto: 

 

'Zo ge ut mokt, zo heddut' 

 

Gegeven te Bladel de 3e van de Louwmaand 2010 
 


