
 

 

Proclamatie  
 
Wij prins ceevee7, 52ste prins van de muggenzifters  
 

- De tweeling van t maggiblokje 

- Graaf van t Julianaplein  

- Bescherm heer van ons lenne   

- Koning der zwembadbouwers  

- Kachelstoker van de meukers  

- heerser van t middenveld van bladella 
Enz enz enz.  
 

Proclameren: 

 
Ten eerste: 
Carnavallen is mij op jonge leeftijd al geleerd, en als kers verse prins van de muggen voel ik me 
dan ook zeer vereerd 
 
Ten tweede 
De meeste hier in de zaal zullen mij van 1 ding kennen, da is bij bladella achter een bal aan 
rennen. 
 
Ten derde: 
Wilde bij ons een zwembad aan laten leggen, dan duurt dat minder lang als wat ze bij de 
Egyptische poort zeggen. 
 
Ten vierde: 
Een jonge prins wilde de muggen erg graag, en ik voldoe precies aan die vraag. 
 
Ten vijfde : 
Tijdens onze wedstrijd op t hoofdveld zijn we veel gewend, maar wat pas echt mee helpt is blaalse 
wend. 
 
Ten zesde: 
Gelukkig is carnaval weer op de mert, want feest in de tent is voor een echte bladella man toch 
zeker wat werd. (Feest in de tent is het kampioenslied van bladella) 
 
Ten zevende: 
M’n adjudant die ken ik van onze horeca jaren, en dat gaan we dit jaar aan de goede kant van de 
bar ervaren. 
 
Ten achtste: 
Op onze bloalse strip zie ik jullie allemaal graag langs de kant, en savonds in de tent met een 
drankje in de hand! 

 
Ten negende: 
In februari gaan we er weer 6 dagen tegen aan, gelukkig op de markt wel te verstaan!  
 
Ten tiende: 
Als lid van de Meukers is carnaval me altijd bijgebleven, en gaan we die geweldige tijd herbeleven  
 
Ten elfde: 
Dat we carnaval gaan vieren onder het motto,  



 

 

Hedde echt carnavals bloed en gade er 5 dagen tegenaan? Dan sta ik 
deze carnaval mee jou vooraan!  
  
 


