
Ooit gaven ze vol energie en enthousiasme leiding aan drie doldrieste 

feestdagen Het kon niet lang genoeg, niet druk genoeg en niet 

enthousiast genoeg zijn. De tapkraan ging pas dicht als een van hen 

als laatste ’t pand had verlaten. 
We hebben het over de prinsen. Eenenvijftig zijn er nou en samen 

vormen ze de Broederschap van Prinsen. Maar daar begint de klad 

een beetje in te komen. Nederland vergrijst en de broeders vergrijzen 

mee. Van de 52 broeders, waarvan er 6 helaas zijn overleden, zijn er 

al 14 boven de 70 jaar oud. Over 10 jaar zijn dat er 29.

Dus langzaam maar zeker komen deze mannen in de leeftijd dat 

ze zorg nodig hebben. En dan heb ik ’t niet over Oktober. Wie 

Aswoensdag heeft gehaald, kan heel Oktober ook wel aan. Nee we 

denken eerder aan Huize Moors of d’n Bleijenburgh, of zelfs een 

eigen verzorgingshuis voor de oud-prinsen. Wat Anja van den Borne 

en de Schipper kunnen, dat kan de Broederschap van Prinsen ook.

Daarom hebben de broeders de koppen bij elkaar gestoken. Ze gaan 

voor elkaar zorgen. Wie eens de prinsenmantel mocht dragen, zal nu 

mantelzorgen. Ze springen voor elkaar in de bres. Om dat allemaal 

in goede banen te leiden is onlangs de stichting ZOEM opgericht: 

Zorgvuldige Overdadige en Eigengereide Mantelzorg. Juridisch 

ondergebracht in een CPO, ’n Collectief Prinsen Opdrachtgeverschap. 

Wie goed rondkijkt in Blaal, zijn ogen de kost geeft en zijn oren 

gespitst houdt, ziet groepkes broeders regelmatig in conclaaf. Het 

zoemt zogezegd van de activiteiten. Er worden grootse, zeg maar 

gerust snode, plannen gesmeed. Vooral over de huisvesting.

Diverse locaties hebben inmiddels de revue gepasseerd. De Posthof 

was lang een optie, maar die staan we graag af aan de Plus. Daar moet 

Fredje van Herk niet te min over denken. Ook de voormalige winkel 

van de Laat kwam in beeld. Broeder Janus was zowat in extase, Hij 

waarschuwde echter voor het dagelijks geklingel van het carillon. 

“Ge gooit oe eige ruiten in”, fulmineerde hij als vakkundig pleiter 

voor de goede zaak. 
Iets soortgelijks speelde bij het pand van Wan Sing, waar de families 

Sung en Liauw de pollepel zwaaiden, maar de Schipper was ons voor!

Uiteindelijk hebben we ons oog echter laten vallen op een pand dat in 

de komende tijd leeg komt te staan en waarvoor we op deze manier 

een goede bestemming denken gevonden te hebben: De Kerk.

Collectief Prinsen Opdrachtgeverschap opent tegenwoordig vele 

deuren, want er moet veel bijgebouwd worden in Blaal om die jonge 

gezinnen ruimte te geven onder de slogan: Eerst de schaalsprong. 

Dan de eisprong!! 

Verbouwen van de kerk zal 
natuurlijk nodig zijn. Prins 
Jan den urste staat al in de 
startblokken. D’n Buijtel 
heeft nog voldoende kennis, 
connecties en beunhazen in de 
portefeuille om het interieur van 
de kerk om te bouwen tot een 
appartementencomplex met als 
naamstelling ’t PrinsenBroedersHöfke. Hij gaat er wel van uit dat 

dit een project van de lange adem is. Tien jaar is in deze niks!! In de 

tabel kunde zien wie op 31 december 2033 70 jaar of ouders is.

De exploitatiebegroting is waterdicht dankzij prins Jan denTwidde 

(Jan Verhagen), die met meer dan vijfentwintig jaar ervaring in huize  

Kempenland zijn hand niet omdraait voor deze klus.

Een niet te onderschatten rol hierbij is weggelegd voor prins Pius 

den dertiende Lemmens. Jarenlang infi ltreerde hij in het kerkbestuur. 

Tactisch en met zijn welbekende vooruitziende blik nam hij het 

parochieel vastgoed onder zijn hoede. Dus verwerving van het pand 

mag geen problemen meer opleveren.

Wat het fi nanciële gedeelte betreft, lopen de onderhandelingen 

voorspoedig. Uit betrouwbare bron:  In ruil voor een jaar prinsschap 

wil de pastoor het pand wel afstaan: “Een prachtige plek voor mijn 

laatste levensfase”, schijnt de pastoor gezegd te hebben tegen prins 

Bankierus den urste Vosters, die op basis van een persoonlijke 

taxatie de gesprekken voerde. Ik moet dan wel een keer als 

prins ‘gekozen’ worden. Prins Schilder Dun Irste zou zeker niet 

misstaan in dit illustere gezelschap. En van de hulp van God zijn 

we verzekerd!! En dâ oranje kunstwerk naast de kerk kunde tijdens 

carnaval dan zien als een bliksemschicht van de Heilige Geest.

Het schijnt zelfs dat de bestemming van de pastorie in de koop wordt 

meegenomen. Daar zou dan een kapel in geprojecteerd kunnen 

worden zoals in de MFA van Hapert. Dan kan hij daar toch zijn 
herdersbestaan voortzetten.

al 14 boven de 70 jaar oud. Over 10 jaar zijn dat er 29.

herdersbestaan voortzetten.

Benieuwd naar onze plannen:

Scan de QR-code voor de 

bouwtekening van de kerk

Verbouwen van de kerk zal 
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