
Wij, Prins D'n Urste Hooijen, 
Beschermheer van 'Ons' Chantal en onze Larven Finn en Melle, 
Zoon van oud Muggezifter Wil en optocht goeroe Lian, 
Baron van De Smelen, 
Oud prinsenbroeder van C.V. Dè wend nie, 
Stormram van de bejaardenbond Bladella 35+, 
Fanatiek bevelvoerder van Brandweer Bladel 
Enz. enz. enz. 
Proclameren: 
 
Ten urste: 
Dat ik zeer vereerd ben bij gratie van het bestuur, de raad van elf, alle leden en in het 
bijzonder onze Sjimmie, in 2025 de scepter te mogen zwaaien over het Muggeziftersrijk. 
Ten twidde: 
Dat ik door Muggezifter Wil ben grootgebracht, maar dat ik WEL prins zou worden had 
hij niet verwacht. 
Ten derde: 
Dat ik d’n urste Hooijen van een tweeling ben en heeft de prins ineens een ander pak, 
dan is ‘t die eeuwige tweede Hooijen voor jullie gemak. 
Ten vierde: 
Dat Chantal, Finn en Melle er maar veel mogen zijn, 
ook al is het oppassen van tante Els en ome Koen erg Fijn! 
Ten vijfde: 
Carnaval zit mij in het bloed, zo heeft ons moeder mij nou eenmaal opgevoed. 
Ten zesde: 
Het is pas feest als de politie én de brandweer zijn geweest. 
Ten zeuvende: 
Dit jaar gewoon weer feest in de tent, omdat het simpelweg nooit went(d)! 
Ten achtste: 
Al ligt C.V. Dè Wend Nie dan wel ten ruste, de mannen zullen hem vast nog wel lusten... 
Ten negende: 
Dat we met mijn adjudant Cas Vosters ,met veel plezier, mogen zwemmen in het bier. 
Ten tiende: 
Met mijn elf man raad is er is er voor nu wel genoeg blauw op straat! 
Ten elfde: 
Dat we Carnaval vieren onder het motto: 
We gaan dit jaar als de brandweer, dus neus in de wend en gas erop! 


