Raar volkje, die Broederschap van Prinsen. Hebben ze het al
jaren gezellig met elkaar, komt het bestuur in een keer met het

initiatief om de notaris statuten telaten schrijven. ) .
[ ] 3.—'—

Dan moet er stante pede nagedacht worden over zaken die | £n dan komen ze in een keer met die statuten
vanzelfsprekend zijn, zoals lidmaatschap. Terwijl dat helemaal aanzetten. Vriendelijk voor hen geconcipieerd door i a

piet moeilijk is. Als je ergens in september gebeld wordt door de Stephan Koekkoek, maar die haalt er in zijn notariéle | s
8 voorzitter van de Muggezifters en je zegt bij volle verstand “Ja’, jjver artikelen bij, zoals over het lidmaatschap: 2
¥ »| dan hang je d'r aan. Dan word je de prins voor het komend jaar i 7

NCN ) anderhalfjaar later ben je lid van de Broederschap van Prinsen. | Artikel 6, lid &: B -

gﬁ‘ i g Het bestuur kan het lidmaatschap schriftelijk, zonder opgaaf van Q{ g
; ¥ Wi redenen met onmiddellijke ingang, krachtens en na een daartoe B ® b

Daar helpt echt geen moedertje lief aan. En kom nou niet met

allerlei moeilijke opdrachten, die hij moet verrichten, spelletjes die strekkend besluit van de algemene vergadering, opzeggen Op
hij moet winnen en toespraakjes die hij moet houden. Allemaal .~ grond van zodanige dringende redenen dat voorzetting van het
spel. D'ris nog nooit een prins NIET opgenomeniin de broederschap. |55 Jidmaatschap redelijkerwils van de Broederschap niet verlangd ‘."

 kanworden.
Sterker nog je bent lid en je blijft lid. Ook als je nooit op de
bijeenkomsten bent, al dan niet vanwege overlijden. Je blijft lid. Net
zoals je ten eeuwigen dage tijdens de carnaval in de prinsenslinger
blijft hangen. BRUIS is groot genoeg. We kunnen nog zeker
honderdelf jaren vooruit.

Bedoeld wordt hier als ge 0ew handen niet thuis kunt
houwen, niet van de echtgenotevan eenvan de andere
broeders af kunt blijven, of een greep in de kas doet.
Maar knippen we er dan een jaartje tussen uit in de
prr’nsenslinger? Ik steek voor niemand mijn handen in
het vuur, maar ze zijn niet voor niks ooit prins geweest.

Noblesse oblige. , @

En net zoals ze het niet moeten wagen om een van de prinsen uit
die slinger te knippen, blijf je dus ook figuurlijk onlosmakelijk oud
prins en derhalve lid van de Broederschap van Prinsen.

Maar de schoen wringt voo ral bij een ander, weliswaar
kort en simpel artikel, maar met grote consequenties:

Artikel 4, lid 1:
De Broederschap kent enkel gewone leden.

Geen bijzondere leden dus. Ze zijn allemaal gelijk.
Terwijl Prins Ferro dun Urste, bekend als Rob Vissers, 7
onmiskenbaar  grote verdienste heeft voor de ; W
groederschap van Prinsen. En dan doel ik niet op zijn i;

vaderlijke zorgen voor prins Bravissimo.

Nee, zonder hem zou De Steek nu niet staan te pronken
op het Burgemeester van Houdtplein. Stond er geen
replica ervan op de schouw, vensterbank of dressoir
van de andere oud prinsen en kreeg ook de regerend
prins geen Ferro Musgito een jaar lang in bewaring.

Daarnaast is hij bestuurslid en een leidend figuur als
op de zaterdag na Pasen een nieuwe broeder tegen het
licht wordt gehouden. Hij praat dan recht wat krom is
en ja, ook wel eens krom wat rechtis. ®

Dat alles was voldoende reden om Ferro dun Urste
te benoemen tot: Nee, geen erelid, maar Eresmid.
Zie hiernaast.

Want de Broederschap van prinsen is niet in regels,
reglementen en/of statuten te vangen. Ze gaan
gewoon hunnen eigen gang.
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